In de week gelegd 13-24, 24-03-2024, Passie
Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2,6-11; Marcus (11, 1-11) 15,1-39 (Palmzondag)

Nét had de 71-jarige Vicky Leandros, voormalig winnares van het Eurovisie
songfestival, gezongen: ‘Wat kan er met mij gebeuren?’, toen zij van het podium viel.
- Daarna stond zij, gedreven door haar passie, snel op en vervolgde de show. Passie als
begrip, vervlakt al gauw tot pronkwoord om prestaties te bejubelen. Wat maakt haar
de moeite waard, waartoe verdragen wij het lijden en brengen wij onze offers? Met

1 passie alléén redden we het niet, we hebben nood aan cémpassie. Zonder dat wordt
| ons leven een competitiemodel en zijn wij allemaal verliezers. Bezielde mensen
bieden betrokkenheid en brengen offers, omdat zij lief hebben.

De profeet Jesaja ervoer Gods liefde z6 sterk, dat hij bij de Heer zelf in de leer ging ‘om
uitgeputte mensen bij te staan’. Zijn passie werd het doorgeven van Gods boodschap: ‘lIk ben
er voor jou’. Om dit te volbrengen, maakte hij ‘zijn gezicht hard als een steen’, metafoor voor
innerlijke weerbaarheid. Gedragen door liefde en gekleurd door betrokkenheid verdroeg hij
alle spot.

Op volmaakte wijze kreeg die liefde gestalte in Jezus, de zoon van God. Paulus schrijft dat
Jezus zich niet wilde vastklampen aan zijn gelijkheid met God, maar stond aan de kant van de
mens. Hij vernederde zich tot de dood, het lot van ons allen. Jezus gaf met zijn leven de
boodschap dat liefde het erfdeel is waarmee God ons toerust. Behalve zijn passie voor God
toonde Jezus compassie met de lijdende mens; ‘Ik ben er voor jou’.

De Passieweek begint op Palmzondag. Jezus wordt, zittend op een ezel, vorstelijk
binnengehaald in Jeruzalem. Deze ‘gepassioneerde’ intocht
spreekt mensen aan door haar feestelijke karakter. Maar Jezus
voorvoelt al wat er gaat gebeuren. Hij ondergaat het uit
betrokkenheid met de mens en verbeeldt zo Gods grote liefde.
Na het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen wordt Jezus
verraden en voor Pilatus gebracht. Deze machthebber
veroordeelt hem tot de kruisdood. De leerlingen slaan,
overmeesterd door angst, op de vlucht. In de bittere
eenzaamheid van Golgotha, geeft Jezus zijn geest terug aan
God, die zich, cum passio, over hem ontfermt. Laten wij
daarom, wat er ook gebeurt, groeien in het vertrouwen op
Gods naam. Zijn compassie rust op ieder van ons.




